
 
 

 

De Genks? Dat klinkt een beetje als een familie. Denk maar aan de Simpsons, de 
Pfaffs, de Baracks, de Pantoni’s, de Kieślowski’s, de Erdoğans, …  
 
Die naam is niet toevallig gekozen. Samenleven in een stad is immers net als leven 
in een familie. Je deelt dezelfde ruimtes, je zorgt voor elkaar, je werkt en eet 
samen. Tegelijkertijd wonen in een stad als Genk heel diverse mensen. Net als de 
leden van een familie zijn ze stuk voor stuk anders en uniek. 
 
Dat zorgt voor kleur, maar ook wel eens voor strubbelingen. In een goede familie 
wordt hierover gepraat en kan iedereen zeggen wat hem of haar op het hart ligt. 
Dus waarom niet in een stad?  
 
Met de Genks willen we alle Genkenaren de kans geven om zorgen, ideeën en 
toekomstplannen met elkaar te delen. Alles op tafel leggen, en luisteren naar 
elkaar. 
 
Hoe doen we dat? 
Van juli tot december 2009 gaan een 50-tal Genkenaren geheel vrijwillig de 
uitdaging aan om hun stadsgenoten uit te nodigen voor een goed gesprek. Niet 
zomaar praten over koetjes en kalfjes, maar over de dingen waar het echt om gaat.  
 
Hoe zien de inwoners van Genk hun samenleving? Hoe maken we die met z’n allen 
warmer? Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Wat kunnen de inwoners 
zelf doen en wat is de rol van de stad?  
 
Individuen, verenigingen, organisaties, bedrijven: iedereen kan op zijn manier 
bijdragen. Ook de overheid neemt haar verantwoordelijkheid op: vanaf 2010 
vertaalt het stadsbestuur van Genk de uitkomst van de gesprekken naar concrete 
acties en maatregelen op maat van de stad en haar inwoners. Want onze 
samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid! 
 
Genk heeft alles in huis om een stad te zijn waar iedereen zich thuis voelt. En dat 
hebben we, net als in een familie, zelf in de hand: wij maken de stad. 
 
 
 

wijmakendestad@genk.be 
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