
1. MIJN MENING EN JOUW MENING: ZE MOGEN ER ALLEBEI ZIJN 
WE ZIJN HET EROVER EENS DAT WE HET ONEENS KUNNEN ZIJN:  MENINGEN MOGEN NAAST 

ELKAAR BESTAAN....    

2. WE DURVEN TE SPREKEN OVER DE DINGEN WAAR HET ÉCHT OM GAAT 
WE DURVEN TE SPREKEN OVER DE DINGEN WAAROVER MOET GESPROKEN WORDEN. 

WE GAAN NAAR DE KERN VAN DE ZAAK. 

3.3.3.3. WE  LUISTEREN  MET  WE  LUISTEREN  MET  WE  LUISTEREN  MET  WE  LUISTEREN  MET  AANDACHT  NAAR  ELKAAANDACHT  NAAR  ELKAAANDACHT  NAAR  ELKAAANDACHT  NAAR  ELKAARARARAR    
WE LATEN DE ANDER UITSPREKEN, STELLEN VRAGEN EN LEGGEN ELKAAR DUIDELIJK UIT WAT 

WE BEDOELEN....    

4.4.4.4. WE SPELEN OP DE BALWE SPELEN OP DE BALWE SPELEN OP DE BALWE SPELEN OP DE BAL,,,, NIET OP DE MAN NIET OP DE MAN NIET OP DE MAN NIET OP DE MAN    
WE BLIJVEN HOFFELIJK VAN BEGIN TOT EIND,  EN MAKEN GEEN KWETSENDE 

TOESPELINGEN....     

5.  WE  SPREKEN  OVER  WAT  WE  ZELF  MEEMAKEN  EN  BELEVEN 
WE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES WAT WE ZEGGEN EN DOEN, EN SPREKEN 

VANUIT ONZE EIGEN ERVARING, NIET ‘VAN HOREN ZEGGEN’.... 

5 gespreksregels  


