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“Er is meer dat ons bindt dan 
dat ons scheidt.”

“Meisjes dragen een hoofddoek 
uit sociale druk.”

“Belgische mensen voelen zich meer en kijken op
  ons neer,  hoe hoog we ook gestudeerd hebben.”

“Het dragen van een hoofddoek is de vrije 
keuze van elke vrouw. Voor hen is de islam 
en de beleving ervan een belangrijk thema.”

“De lokale politie is laks.”
“Onze jongeren worden door de politie geviseerd 
en soms onbeschoft door hen behandeld.”

“Allochtone jongeren zijn agressiever en 
zoeken in groep vaak het conflict op. “

"Allochtonen worden allemaal over dezelfde 
kam geschoren.”

“Ik ben bang voor fundamentalisme.”
“11 september 2001 heeft de 
beeldvorming over moslims 
negatief beïnvloed.”

“Wij Turkse vrouwen 
helpen elkaar, we 
delen alles en leven 
goed samen.”

“Hun eigen sociale 
leven met eigen 

voorzieningen 
belemmeren 
integratie.”

“Het is nooit eens ‘ons’, 
het is altijd ‘zij’ en ‘wij’.”

“We hebben totaal geen begrip meer 
voor andermans meningen, alleen 

voor de onze.”

“Veel autochtonen hebben 
een verkeerde mening over 
allochtonen.”

“We waren al vaker actief betrokken bij projecten rond integratie. We hebben het gevoel dat we daarin niet 
gehoord worden en dat resultaten uitblijven. De Turkse gemeenschap is niet dom!“

"Wij worden boos als we gediscrimineerd worden omwille van ons 
geloof, bijvoorbeeld als de hoofddoek ons verhindert om een job 
te krijgen. “

 “Als men over 
allochtonen of 
vreemden spreekt, 
denkt men alleen 
aan Turken en 
Marokkanen omdat 
wij moslims zijn.”

“Polen en Italianen 
zijn voor ons geen 

vreemdelingen meer.
Italianen blijven zich 

wel sterk Italianen 
voelen, ondanks het 
feit dat ze hier reeds 

lang wonen.”

“Migranten zijn gesloten en 
ongeïnteresseerd.”

“Wij moeten ons steeds bewijzen, 
voortdurend verdedigen en zijn dat 
intussen moe geworden.”
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Recept

“De Genkse 
multicultipot 
waar niemand in 
durft roeren”

Neem drie delen van elk: Nederlandse tole-
rantie, Duitse beleefdheid, Turkse discipline, 
goed mengen en dan laten rusten. Schep na 
een half uurtje met een Filippijnse glimlach 
voorzichtig wat Poolse vrolijkheid onder het 
sausje. Kruid het geheel rijkelijk met Griekse 
behulpzaamheid en Belgische trouw. Werk 
het geheel af met toefjes Spaanse sfeer. Zoek 
met Sloveense drang naar praktisch denken 
een gastvrije Marokkaanse tafel. Roer op z’n 
Italiaans en laat er een Oekraïnse wachttijd 
voorbij gaan. Eet het gerecht niet zo heet als 
het wordt opgediend, dan komt de smaak 
van de 76 andere culturen uit Genk nog be-
ter tot zijn recht.

Smakelijk!
Martien Vanhaverbeke

“De moslimcultuur 
baart me zorgen.”

 “Wanneer ik mij 
aangevallen voel in 
mijn moslim-zijn,  dan 
organiseer ik mij en ga ik 
in het verweer.”

“Het stadsbestuur doet meer voor 
allochtonen.”

“Ambtenaren gedragen zich soms 
respectloos naar allochtonen toe.”

“Allochtonen nemen het woord ‘racist’ te vlug in de mond.” “Na 6 generaties zijn we nog steeds die Ausländer.”


