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Het is dus een combinatie van keu-

zes maken, hard werken en per-

soonlijkheid.
“Je moet willen leren! Je moet willen

deel uitmaken van de samenleving.
Je moet zeggen tegen jezelf: ik wil
me bekwamen om te kunnen mee-
doen met die samenleving. [trots] En
als ik dan nu, na 20 jaar ondernemen
in Genk, kijk naar wat ik heb bereikt,
naar wat ik heb uitgebouwd, dan
denk ik dat ik toch wel mag zeggen
dat dat een groot succes is”

“lk zit in tal van
verenigingen en steun
veel goede doelen.
Dat vind ik ook héél

belangrijk. Meedoen,

noem ik dat.”

Maar dat zou ik niet bereikt hebben
als geld mijn drijfveer was. lk ga voor
correct ondernemen met passie en
liefde. Geld is geen doel, hetis het ge-
volg. Ik ben trouwens ook heel sterk
sociaal geéngageerd. Ik zit in tal van
verenigingen en steun veel goede
doelen. Dat vind ik ook héél belang-
rijk. Meedoen, noem ik dat.”

Minder pamperen

Voelen uw kinderen dat ook? Hebt
u hen iets kunnen meegeven van
het gevoel dat u altijd heeft voort-
gedreven?

[wikt zijn woorden] “Ik denk dat we
daar als ouders van tegenwoordig
toch soms fout in zijn: niet genoeg
tijd voor hen maken, teveel een
‘hangmat’ voor hen creéren. lk heb
mijn best gedaan om het hen mee
te geven, maar ik weet niet of ik daar
altijd in ben geslaagd””

[mijmert] “Weet je, ooit wil ik mijn
verhaal nog eens meegeven aan
de Genkenaren. In een boek neer-
schrijven of zo. Dat was ook mijn
bedoeling toen jullie me vroegen
om uitdager te worden: mijn verhaal
doorgeven aan jongeren en zo een
positief rolmodel zijn voor hen. Ik
heb eigenlijk afgehaakt omdat ik op
een bepaald moment het gevoel had
dat het project te veel zou focussen
op wat niet goed is. Zo van: mensen,
kom ons nu maar vertellen wat je al-
lemaal niet goed vindt, en dan zullen
we kijken wat de stad voor je kan
doen. Nee! Stoppen met pamperen
is het motto!”

Dat is iets wat we vaker horen...

“Ik geloof niet dat er zoiets bestaat
als pech of geluk. Je kunt iets van
je leven maken als je will Je kunt
kiezen. Voor mensen zoals ik, van
vreemde origine, is er natuurlijk ook
nog het gegeven van de integratie.
Ik vind van mezelf dat ik ‘overgein-
tegreerd’ ben. Je mag je roots niet
verliezen. Helaas zie ik in de samen-

leving van vandaag vaak te weinig in-
tegratie... Mensen gaan cocoonen in
hun eigen gemeenschap, ze spreken
alleen hun eigen taal, ze komen nau-
welijks van hun eigen eilandjes af. En
daar, op hun eigen veilige eilandje,
gaan ze dan slachtoffer spelen. En de
overheid maar betuttelen en pam-
peren. Zo werkt het niet! Mijn bood-
schap is: werk hard en maak keuzes.
Verwacht niet dat de samenleving
of de overheid alles voor je moet
doen. Er zijn zoveel kansen, maar het
is aan de persoon zelf om ze te grij-
pen! [wikt zijn woorden, aarzelt] Ik
moet misschien voorzichtig zijn met
dit luidop te zeggen, maar dat wat
ik zei over die eilandjes... Ik heb dat
de laatste jaren erger zien worden.
Zeker na 9/11. Maar zelfs 9/11 mag
voor geen enkele gemeenschap
een excuus zijn om zich op te sluiten
binnen de eigen gemeenschap. de
Genkse gemeenschap IS iedereen én
is VOOR iedereen.”

3 dingen voor de genks
“Weet je waar het eigenlijk allemaal
om draait? Opvoeding, respect en
verantwoordelijkheid. Een slecht
kind bestaat niet, er bestaat alleen
een slechte opvoeding. Het is de
plicht van de ouders om hun kinde-
ren goed op te voeden want daar
begint alles mee. Ten tweede vind
ik respect enorm belangrijk! Respect
voor de samenleving die ons ontvan-
gen heeft en zoveel kansen biedt,
maar ook respect voor anderen, hun
geloof, hun cultuur en gewoontes.
En ten derde is er verantwoordelijk-
heid: eerst zaaien en dan oogsten,
en geen oogst zonder eerst gezaaid
te hebben. [wordt poétisch] Genk is
toch zo ongeveer het centrum van de
wereld! Alles is hier mogelijk als je je
kansen maar grijpt. Ik zeg altijd maar:
als je 't hier niet kunt waarmaken,
waar dan wel? Onze multiculturali-
teit is zo'n ongelooflijke rijkdom. We
moeten proberen het mooiste en het
beste uit elke cultuur te nemen. En ik
spreek ook niet meer over allochtoon
- autochtoon, da’s niet meer van
deze tijd. Dat warme Limburggevoel,
dat voelt toch iedereen?

Genk is toch zo
ongeveer het centrum
van de wereld! Alles is
hier mogelijk als je je

kansen maar grijpt.

Enne... het Genk-gevoel?
[vol overtuiging] Ik ben een Genke-
naar ‘pur sang' [lacht]!

Wat een conclusiel George, van
harte bedankt om je inspirerende
verhaal te delen met de Genks en de
Genkenaren! [ |

de Genks

Iedereen welkom in
Rondpunt 26, Malika of
Marieke, Billy of Birol?
Hangt er maar van af

hoe je het bekijkt. En door
welke bril.

Tijdens de gesprekken met de uit-
dagers kaartten verschillende Gen-
kenaren (jong en oud) problemen
aan rond Rondpunt 26, vechtpartij-
en, bandjesbedelen, intimidatie, ...
allemaal zaken die niet thuishoren
bij een jeugdcentrum.

De Genks vroegen aan Jan Colla om
de verhalen rond Rondpunt 26 eens
te bekijken door de ogen van twee
(weliswaar fictieve) jongeren die in
realiteit wel eens lijnrecht voor el-
kaar zouden kunnen staan aan de
ingang van het jeugdcentrum.

» Rondpunt 26:
Europalaan 26 -
rondpunt26@genk.be

Vrijdag 16 uur, bushalte Weg Naar
As. “Eindelijk weekend. Buske pak-
ken, en straks effe chillen in het
jeugdcentrum. Fijn fuifke, hopelijk
zonder die mannen op de laatste rij.
Geen zin in bagaar”

20.00 uur

“Hallo? Yo Billy. Nee, ik ben in de
badkamer. Douchke, deo, frisse bek.
We gaan straks toch meisjes kraken,
of nie? Watte? Ja, als er weer nie al-
leen van die jonge kipkes zijn. Da is
Rondpunt, da weet ge. Ma da gaat
goed zijn vandaag, ik voel da”

22.30 uur

“F**k man, die pettenmannen aan
de ingang zijn nu al bandjes aan ‘t
bedelen. Arif en Birol zijn daar ook
bij. Voorwa hebben die weer hun
halve wijk bij? Pff, ik had da gezegd,
ik ga nie binnen. Da’s toch altijd ru-
zie met die allochtonen. Kom, we
gaan na de Belgiek.”

Vrijdag 16 uur, bushalte Weg naar
As. “Kom joh, we gaan laatste rij
zitten. Waar gaan we straks? Fuif in
Rondpunt of wa? Mg, ik weet nie. Al-
tijd bagaar daar”

20.00 uur

“Yo Birol. Wa doet ge aan straks? Mg,
ik zet mijn pet niet op joh. Ge weet
hoe die dan vies staan te kijken.
Kom gewoon dansen. Misschiens is
er een goeie dj. Buh!”

22.30 uur

“Kom, we gaan binnen, joh. Moet
ge nog Bancontact of wa? Goeie,
we wachten effe aan de ingang. Mg,
wa’s die muziek hier, is da volksdans
of wa? Kijk joh, die pietje-Belgen van
bij u op school. Is da die Arno of wa?
Die 's ook al weg aan gaan. Hier is
gewoon niemand binnen. Me, pak
de auto, we gaan naar Maastricht.
F**king jeugdcentrum. In Genk is
toch niks. Patattenstad.” |

Jan COLLA

Michiel Jacobs, 11 jaar

Een foto van Genk

Ik ben fan van Genk

Het is er erg mooi

Je vindt er geen boer meer met hooi

Het is de mooiste foto van Genk

Er staat één persoon op en die heet Henk
In het echte Genk zijn er vrienden

De ploeg staat tiende

Het is er echt leuk
Maar er is een luizenplaag dus het is jeuk

En in de mijn

Is het superfijn

Ik woon daar

Het is waar

Ik slaap daar en werk er op los
Er staat er nog maar één bos
Een kerk of moskee er bij

Is iedereen in genk blij

Er was een een dag

Dat iedereen mij mag

Maar op mijn foto is het super goed
ledereen in Genk heeft er moed.

Speciaal voor de Genks kropen
deze 1] -Jarigen in hun pen!




