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Wij nemen een bank!

Picknick in het Heempark
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Oké, oké, we moeten het toegeven: het project de Genks
is geen wetenschappelijk onderzoek. Maar afgezien daar-
van kunnen we toch conclusies trekken. En één die ik met
stelligheid wil poneren is: de Genkenaar wil ontmoeten.
Meer nog: de Genkenaar wil ontmoeten en communi-
ceren. Het is ook duidelijk vanuit de gesprekken dat er ef-
fectief gezocht wordt naar zo'n ontmoetingsplaats. Daar
komt dus het knelpunt om de hoek kijken: waar is zo'n
plaats in Genk waar de gemiddelde Genkenaar de ander
kan ontmoeten? Er bestaan vrouwenontbijten en man-
nencafés, buurthuizen en wijkcentra. Het aanbod is groot
en gevarieerd maar het is niet vanzelfsprekend dat iedere
Genkenaar hier op af komt. Gelukkig zijn onze shopping-
centra trefpunten en dragen we onze feesten hoog in het
vaandel. “Meer van dat,” is gezegd in de gesprekken. En
zeker meer zitbanken hebt u gevraagd. En na u een tijdje
te hebben uitgedaagd voor een goed gesprek -bedankt
daarvoor trouwens- ga ik een stapje verder.
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Op zaterdag 15 mei om 13 uur ga ik in het Heempark een
bank in beslag nemen. Wilt u die bank met mij delen? En
uitproberen of we ons daar op ons gemak voelen? Tip:
breng je eigen picknick mee. Dan proberen we met z'n
allen zoveel mogelijk banken te bezetten met een lekker
hapje erbij. [k hoop dat we een babbel kunnen slaan op
onze nieuwe ontmoetingsplek. Zie ik u daar?! [ |

Groetjes!
Uitdager Martien

» Milieu- en natuurcentrum
Heempark, Hoogzij 7 - 089/65.46.15,

heempark@genk.be .
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Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is
Laat ons de nacht en een heel goed café
Vergeet voor één keer wat metaal en beton is
Want ‘t centrum dat moet nog een eeuwigheid mee. ..

(vrij naar L. Neefs)
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Een stille dood gestorven nog voor het tot volle wasdom kon komen

GENK-CENTRUM

(Bij avond en nacht)

Centrum zonder nachtleven en nachtlawaai
Centrum dat de balans tussen groen en beton kwijt is

— 0

Dit melden u met droefheid, maar verenigd in hoop voor de toekomst:
> Zij die ervan dromen ’s avonds een stapje in eigen stad te zetten
> Zij die “"neen” zeiden op 9 juni 2002
> Zij die graag op een fijn bankje mét rugleuning mogen uitrusten
en mensen kijken
= Genkenaren met een hart voor viooltjes, petunia’s, tulpen,...
> Jongeren op zoek naar een hip jong centrum om in 't weekend uit te gaan
> Senioren die naar het centrum verhuisd zijn

Beweging, gezelligheid, groen en bloemen minnende burgers en bezoekers.

De uitvaart vond nooit plaats. De stad nodigt u vriendelijk uit tot rouwbeklag,
7 dagen op 7, 24 u op 24, in het centrum. Bloemen noch kransen.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Rouwadres: info@degenks.be of Stadsplein 1, 3600 Genk.

Schoorvoetend

Een jaar geleden werd ik onverwachts gevraagd,
Schoorvoetend heb ik mij op het gesprek gewaagd.
Of ik met mensen wilde gaan praten?

Ja, zo'n aanbod kon ik natuurlijk niet laten.

We kregen zelfs een uitgebreide opleiding, over
technieken, methodes en met een echte diplomering.
Een buddy gaf ons een steuntje in de rug.

Vanaf juli gingen we van start,

er was geen weg meer terug.

Veel vrouwen, alleen of in groep,

hebben met mij gesproken.

Ik heb hun met heel wat thema’s mogen bestoken.
Sommigen voelden zich goed in hun vel, anderen
reageerden vaak heel fel.

ledereen mocht zijn mening uiten,

zo kwamen we dan bij heel wat besluiten.
Jevindt ze terug in deze krant.

Jij hebt ze nu in je “ Genkse” hand.

Corrie STEEGMANS




